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Kerkdiensten        

2 juni   Leon Teubner  

16 juni   Ds. H. Tacken  avondmaal  

7 juli    Ds. A. Baars    

21 juli   Ds. E. vd Berg-Strijker 

4 augustus   Ds. H. Gols 

18 augustus  Ds. A. Baars 

1 september  Ds. G. Boer 

 

Mocht er oppas nodig zijn tijdens een dienst, dan wordt dit geregeld. 

 

Schoonmaakrooster 

Hieronder treft u zoals altijd het schoonmaakrooster aan. Al jaren maken 

dezelfde mensen onze kerk schoon in de week voor de kerkzondag. Het is ons met 

3 paren telkens gelukt om een rooster rond te krijgen. Echter nu hebben Lisette 

en Hans aangegeven te willen stoppen met het vaste rooster zodat ze kunnen 

genieten van hun pensioen. We hebben nu dus mensen te kort om een fijn rooster 

te kunnen maken. 

Wie wil ons helpen? Je bent 1 tot 1,5uur bezig om de kerk schoon te maken. 

Belangrijk is dan het vegen (of stofzuigen) van de kerkzaal, het toilet, het 

keukentje en het dweilen van de ruimtes achter. Materialen zijn in de kerk 

aanwezig. We hebben een appgroepje waarin we aangeven of we willen ruilen of 

wanneer iets nodig is/vervangen moet worden.   

Denk er aub over na en meld je aan bij Corinne Verbraak. 
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zondag 2 juni   St. Barbaragilde ivm expositie 

zondag 16 juni   Matty en Jaap 

zondag 7 juli   Lens en Nico 

zondag 21 juli    Matty en Henny vd K 

zondag 4 augustus  Lens en Nico  

zondag 18 augustus  Matty en Corinne 

zondag 1 september  Werkgroep Cultuur ivm expositie 

 

Wel & Wee 

Het is duidelijk dat we in een ouder wordende gemeente zitten, her en der zijn er 

moeilijke omstandigheden maar soms kunnen we ook gewoon blij zijn met wat het 

leven ons geeft. Hierbij nieuws uit onze gemeente. 

Dini Bak heeft weer een zware operatie ondergaan, ze heeft enige tijd een 

neussonde gehad. Dit was echter dusdanig zwaar dat er een nieuwe aansluiting 

voor de sonde is gemaakt via de buik. Dit is een zeer zware operatie geweest en 

hoewel de gezondheid broos is hopen we op een voorspoedig herstel.  

Bij Jan Bak is nog steeds niet echt duidelijk wat hij mankeert. Jan is snel moe en 

heeft veel last van duizeligheid, vandaar dat Jan niet meer naar de kerk kan 

komen. Dat spijt ons allen zeer. 

Kees Schotanus is opgeknapt van de Covid, maar de klap van de Covid is stevig 

geweest en hij heeft veel in moeten leveren. Voor Riek is de verzorgende taak 

fysiek te zwaar. Bij een bezoek heeft Kees aangegeven het fijn te vinden dat er in 

onze kerk aan hun gedacht en voor hun gebeden wordt. 

Op het moment van schrijven is Kees is opgenomen in De Oase te Oss, thuis ging 

het niet meer.  

Riek woont nog in Oss, maar heeft een aanleunwoning in Heesch toegewezen 

gekregen. We wensen ze beiden veel sterkte en kracht toe. 
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Bij de familie Otte hebben zich een tijdje geleden ook problemen voorgedaan 

Fred is een paar treden van de trap gevallen, hij heeft de klap opgevangen met 

zijn arm maar deze is een tijdje enorm opgezwollen geweest. Zijn vrouw heeft ook 

een kort verblijf in het ziekenhuis gehad. Gelukkig lijkt alles weer de goede kant 

op te gaan en zien we ze weer geregeld in de kerk. 

Wilma van Diem heeft een heupoperatie ondergaan (nieuwe heup) ze is nu bezig 

met oefeningen om weer zo snel mogelijk mobiel te kunnen zijn.  

Tenslotte heeft Jaap Dotinga zijn 80ste verjaardag mogen vieren, hij is dankbaar 

voor de tijd die hem hier gegeven is. Of zoals Jaap het zelf zegt: Onze lieve Heer 

heeft me nog niet geroepen dus ik zal hier nog wel iets te doen hebben.  

Dit laatste klopt, want vaak is Jaap een luisterend oor geweest voor verschillende 

jongere mensen. 

Hoe verschillend we ook zijn en wat ook op ons levenspad ligt, uiteindelijk mogen 

we vertrouwen en hoop kunnen putten uit de bron van het leven, God, of zoals onze 

pleegdochter zegt; noem het maar het universum. 

Mocht er bij U of bij U in de omgeving een situatie voordoen waarbij wij iets 

kunnen betekenen, schroom niet om contact op te nemen.  

We hebben als pastorale groep besloten om Leon Teubner als eerste 

aanspreekpunt naar voren te schuiven.  

Zijn e-mailadres is ldmteubner@gmail.com of telefoonnummer 06 18332929. 

Namens de pastorale groep; Nico, Janet, Matty, Jan en Leon wensen wij U een 

fijne tijd naar en in de vakantie toe. 
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Van de kerkrentmeesters 

Begraafplaats ‘t Polleke 

De begraafplaats heeft sinds het begin van dit jaar een andere organisatievorm. 

Het beheer van de begraafplaats was ondergebracht bij de Protestantse stichting 

begraafplaats ’t Polleke. Deze stichting zorgde voor de begraafplaats-

administratie, de financiën en het onderhoud. 

De kerkenraad heeft besloten om deze stichting te laten ontbinden omdat we te 

weinig mensen hebben voor een volledig stichtingsbestuur. De begraafplaats valt 

weer onder de directe verantwoordelijkheid van het college van 

kerkrentmeesters. Dat betekent dat de specifieke begraafplaats-administratie 

weer een taak is van de kerkrentmeesters. 

De stichting was opgericht om te voorkomen dat – na een eventuele samengaan 

met andere kerkelijke gemeentes – er op de begraafplaats geen plaats meer zou 

zijn voor mensen uit Ravenstein. Deze reden is komen te vervallen omdat bij een 

eventueel samengaan van kerkelijke gemeentes er nu meer ruimte is voor 

plaatselijke wensen. 

Wat betreft het onderhoud van de begraafplaats: een groepje vrijwilligers onder 

leiding van Hans van Aalten draagt hier zorg voor. In principe is de begraafplaats 

voor leden van onze kerkgemeenschap. 

We merken wel dat de animo om begraven te worden /urn bij te laten zetten 

minder is dan gedacht. Om beter in te schatten wat we in de toekomst mogen 

verwachten, kunt u binnenkort de vraag verwachten of u gebruik wil maken van de 

begraafplaats ‘t Polleke als laatste rustplaats. 
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Actie Kerkbalans ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

Tot nu toe is het resultaat van Actie Kerkbalans 2024: € 6.355. 

In 2022 was het resultaat: € 10.742 en in 2023 hebben we € 10.427 mogen 

ontvangen. 

Een vriendelijk verzoek aan iedereen die de vaste vrijwillige bijdrage nog niet 

betaald heeft:  

maak uw bijdrage voor 2024 over naar NL55 RABO 0143 1025 83 ten name van 

Protestantse Gemeente Ravenstein, college van kerkrentmeesters. 

Onderhoud de Uitkomst 

De Uitkomst heeft onderhoud nodig. Het stucwerk moet grotendeels vervangen 

worden en een deel van de dakpannen ook. De kosten worden geschat op € 6.000,=. 

We hebben hiervoor contact gezocht met een onderaannemer; die hoopt vóór de 

zomervakantie te kunnen starten met de werkzaamheden. 

 

Van de kerkenraad 

Vakantie – gast zijn bij de a(A)nder 

Velen van ons zullen weer hun koffers pakken (of 

hebben deze al gepakt) en gaan op vakantie, in 

binnen- of buitenland. En als we weer terug zijn, 

zullen we weer herinneringen ophalen aan de foto’s 

en video’s die we op onze vakantie hebben gemaakt. 

Het woord vakantie komt van het Latijnse ‘vacare’, 

wat betekent: vrij zijn van én vrij zijn voor… Op vakantie gaan heeft te maken 

met: thuis komen waar je niet thuis bent, toevertrouwen aan een andere cultuur, 

bewegen in een andere wereld en op onbekend gebied, overgeven en genieten, je 

laten onthalen,….  

Deze foto van Onbekende auteur is 

http://just-call-me-frank.blogspot.com/2011/07/other-girl-travel-journal-part-ii.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Dat betekent dat er ook een andere kant is: het land dat je bezoekt met zijn 

inwoners die jou binnenlaten, als gast ontvangen, jou bij hen doen thuiskomen als 

bij jezelf.  

In die zin is op vakantie gaan te vergelijken met geloven. Want ook geloven 

betekent: je vrij maken van ‘van alles en nog wat’ om vrij te zijn voor het andere, 

voor God. Om bij Hem plaats te vinden en thuis te komen, als een vakantiegast in 

Zijn wereld. Want alles is immers door Hem geschapen. Hij nodigt ons uit Zijn land 

binnen te treden Geloven betekent zo gezien: gaan beseffen, dat ‘ons thuis’ ons 

bezit niet is, maar ons elk moment zomaar en gratis gegeven wordt. Om te 

ontvangen, gratis en om-niet. Ons werkelijke Thuis is ons altijd een stapje vóór, 

Het wacht op ons om ons overal gastvrij te onthalen, telkens als we ergens 

aankomen. 

Geloven betekent ten diepste te beseffen dat je gast bent en onthaald wordt in 

een Leven dat je geschonken wordt. Dat geldt voor ieder mens: niet alleen wij zijn 

te gast in Gods wereld, maar ook degenen die wij ontmoeten in een ver land, of 

hier in Ravenstein e.o., dichtbij huis. 

Op vakantie gaan als ‘vrij zijn van en voor de a(A)nder of het a(A)ndere’ is zo 

gezien misschien wel minder vanzelfsprekend dan gedacht. Hoe vaak immers 

realiseren we ons dat we eigenlijk overal te gast zijn, en dat niet alleen gedurende 

de vakantie, maar tijdens ons gehele leven? 

 

Misschien is geloven wel iets wat we ons hele leven moeten inoefenen. De 

vakantietijd leent zich daar goed voor, als we ons vrij maken van al onze dagelijkse 

beslommeringen. Als we ons huis verlaten om op reis te gaan, kunnen we een 

moment stil staan en beseffen dat de vakantie- bestemming ons al vóór is en op 

ons wacht om ons te onthalen. Als wij na aankomst de zee of het zwembad ingaan, 

kunnen we er even bij stilstaan dat het water ons verwachtte, ons verkwikkend wil 

omsluiten, en voelen hoe het ons draagt.  
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Als wij de cultuur van een land gaan verkennen, kunnen we erbij stil staan dat die 

cultuur ons welwillend toelaat en ons laat smaken wat zij te bieden heeft.  

Zij alle verwijzen ons naar God die op gelijke wijze ons altijd weer een stap vóór 

is, en ieder van ons uitnodigt, thuis of op vakantie: 

Wees welkom, word vrij, wees er, besef en leef je ware aard, wees mens. Fijne 

vakantie! 

Leon Teubner 

Van de werkgroep PKN Ravenstein 

Vrijdagavond 29 maart hadden we wederom een hele 

mooie Goede Vrijdagviering. 

Aangezien ik geen schriftelijke input van andere 

gemeenteleden krijg, krijg je weer die van mij en het 

spijt me maar ik ben gewoon supertrots op onze 

jongeren. Ik mag geen jongeren meer zeggen en 

gelukkig stellen ze zich voortaan als werkgroep voor. 

Deze viering was zeer verrassend en heel mooi in 

elkaar gezet. Met tekst, muziek en beeld kregen we 

weer een andere kijk op het lijden van Jezus. 

Tijdens de viering mochten alle aanwezigen een 

kaarsje aansteken op het hiervoor beschikbaar 

gemaakte kruis.  

Aan het einde van de viering worden alle lampen uitgemaakt, Christus sterft…. 

Onder de indruk gingen we de kerk uit… 

Mooi om te horen dat deze lieve jonge mensen ook een goed gevoel hebben 

overgehouden aan de samenwerking en ze willen graag vaker een viering 

voorbereiden.  Meer info tref je hieronder aan.  

 

Corinne 
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Werkgroep PKN Ravenstein organiseerde afgelopen maart de Goede Vrijdag 

dienst. Deze samenwerking en het resultaat is hen zo goed bevallen dat ze alweer 

druk bezig zijn met de voorbereidingen van een nieuwe dienst. Het thema: 

‘Zorgen’. Ze gaan dieper in op de vragen; ‘Wat betekent dit voor ons?’; ‘Maken wij 

ons tegenwoordig te veel zorgen?’ en: ‘Wat zegt de bijbel hierover?’. Door het 

delen van persoonlijke ervaringen, muziek en symboliek hopen ze er weer een 

mooie dienst van te maken.  

 

Vrijdagavond 5 juli om 19:30 hopen we jullie te ontvangen in ons mooie kerkje. 

 

Groetjes  

Maarten, Kai, Jeroen, Dylan & Sjouke 

 

Van de vrouwenvereniging 

Op 20 Maart werden we ontvangen met een tafel vol met kleurige pailletjes. Wat 

gaan we doen??? Tevens stonden er natuurlijk paaseitjes op tafel en was er lekker 

gebak bij de koffie. Na een kort gebed en inleidend woordje gingen we aan de slag. 

We mochten een tempex ei met de pailletjes versieren. Iedereen ging naar huis 

met een leuk gekleurd paasei. 

17 april was voorgesteld als een spellenavond. Leuk, dacht ik, we gaan weer sjoelen. 

Niets was minder waar. Marry had een aantal zeer leuke spellen meegenomen 

vanuit haar vriendengroep. O.a. ringen gooien, zakjes tegen getallen gooien, 

Tangram puzzels maken etc. We hebben genoten. En er was een puntentelling, dus 

de drie dames met het hoogste puntenaantal kreeg iets lekkers mee naar huis. 

Zeer geslaagde avond en we hebben gevraagd of deze avond in de toekomst 

herhaald kon worden. 
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29 mei is de afsluitende avond. Normaal sluiten we af met een uitstapje, echter 

dat wordt wat lastiger met de rolstoel en rollators. Dus heeft het bestuur  

besloten om af te sluiten met een dineetje bij Montimar. Lekker, gaan we doen. 

Hoe dit is afgelopen lezen jullie in de volgende gemeentebrief. 

Na het dineetje houden we vakantie. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op of 

rond 18 september. Het bestuur wil ons dan meenemen naar een lekkere lunch….. 

Groetjes Corinne 

 

Binnengekomen bij de redactie 

Pinkstergroet van ds. Marco Luijt 

Het schilderij van Rene Magritte zorgt voor 

vraagtekens. Het heet de grote familie (La 

Grande Famille). Maar er is geen familie te 

zien. Wat je ziet is een zeegezicht. Donkere 

wolken dreigen boven een grijze zee. 

Woestheid en ledigheid. Maar in deze 

grijsheid is een venster in de vorm van een 

duif uitgespaard. Daardoorheen is een uitzicht 

te zien op een kalme hemel met witte wolkjes.  

Een zomerhemel, een mooie dag. 

 

Magritte hield ervan om met zijn kunst te 

ontregelen, je op het verkeerde been te 

zetten. Voor mij gaat één van de mogelijke 

verhalen van dit schilderij over de Drie-

eenheid, zo schrijft een auteur van De Eerste Dag. De grande famille zou best 

kunnen verwijzen naar de harmonie tussen Vader, Zoon en Geest.  
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De Zoon wordt verbeeld door het aardse tafereel van de zee die vatbaar is voor 

storm en regen, en biedt door de Geest van de waarheid uitzicht op de bron van 

het leven en het goede – God zelf, die geen mens ooit heeft gezien. In het aardse 

kan het hemelse oplichten. De Geest vormt de verbinding en het uitzicht,  

en vertelt zo een diepere waarheid dan wat voor ogen is. Zo personifieert de duif 

de hoop. Maar er zijn ook andere verhalen mogelijk rondom dit schilderij.  

Kijk vooral met eigen ogen. 

Naar Pinksteren 

Deze tijd is de tijd van de novenen, de geloofsleerlingen die zich voorbereiden op 

hun geloofsbelijdenis. Met Hemelvaart hebben de leerlingen afscheid genomen van 

Jezus. Hoe ik het me voorstel is dat ze niet verdrietig naar huis zijn 

teruggekeerd, maar monter, opgewekt en misschien wel neuriënd.  

Want er hangt iets in de lucht, iets van troost, bemoediging, instemming en 

verzoening. ‘Zo ik niet heenga, zal de helper niet tot u komen.’ En ergens is er in 

hen iets beginnen te gloeien. 

In Handelingen lezen we dat de leerlingen bijeen komen in een bovenzaal, en dan 

weten we als lezer, dat is de zaal van het Laatste avondmaal. Allemaal zijn ze er. 

En weer stel ik me voor dat ze niet bedroefd zijn, eerder verwachtingsvol. In 

Handelingen 1 staat dat ze wachtten. Actief wachten is verlangend reikhalzen 

naar. Het gloeit in hen. Ook de vrouwen zijn er zeker bij. Deze eerste mensen van 

de weg. De levenden, noemden ze zichzelf. Mensen van de weg, maar dus ook de 

wachtenden, omdat ze wisten dat er een belofte over dit leven is uitgesproken. 

Van blijvende nabijheid. Van de inwoning van God, van de Sjechina, God de Heer 

die als een wolk die om de mensen heen hangt bij de levenslange tocht door de 

woestijn. 

Wij noemen het de heilige Geest, die wordt uitgestort. We hebben er over 

gehoord bij de doop van Jezus in de Jordaan. Als een duif daalt zij neer. Een vogel 
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die van elders komt. De mens, een schuw wezen, op wie een duif neerstrijkt. Durft 

neer te strijken. De duif als beeld van God die zijn blik laat rusten op dit pas 

gedoopte mensenkind. 

De heilige geest dus. Pneuma. Pneumatisch. Zoiets als een ademhaling. Adem, 

Ruach in het Oude Testament. De adem die de mens wordt ingeblazen door God, 

de levensadem.  

Dezelfde Ruach die over de chaos van de oervloed zweeft en die licht in de 

duisternis brengt. Adem en blazen zijn eigenlijk veel betere woorden met 

Pinksteren dan de geest. Want het is iets dat ook fysiek, lichamelijk gebeurt.  

Er waait wind, zo staat er. Een geluid vanuit de hemel, een ruisen, zoals van een 

geweldig gedreven ademen, zo vertaalt de Naardense bijbel. 

Lucas vertelt over windstoten, vuur en extase. Net als toen Mozes de wetten 

ontving op de berg Sinaï. De Wet wordt Weg, was eigenlijk al Weg, maar hier 

wordt het opnieuw gezegd. En wordt de Wet in het binnenste van mensen gelegd, 

zoals bij Jeremia, gegrift in hun hart. 

Pinksteren is een feest van de 

zomer. In Rome staat het 

Pantheon, met dat typerende gat 

in het dak waardoor de zon binnen 

schijnt. Met Pinksteren klimt de 

Romeinse brandweer op het dak 

om tijdens de kerkdienst een 

vracht rozenblaadjes door het 

gat in het plafond te laten vallen.  

Ze dwarrelen naar beneden, zoals populieren en iepenzaadjes door de lucht 

zweven. Het is sensationeel, maar ongrijpbaar, het is teder, pluisjesachtig, en 

toch onverwoestbaar. Het is de taal van de liefde. De Trooster is mild, zij bereidt 

je vreugde, zij bedaart het onrustig hart. 
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Buig wat is verstard. 

Warm wat is verkild. 

Leid wie is verdoold. (Veni creator Spiritus, lied 670) 

Namens het breed moderamen wens ik u een vrolijk en gezegend Pinksterfeest! 

 

Heureuse et bénie Pentecôte. 

 

In Christus verbonden, 

Ds. Marco Luijk 

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 

 

Als ik loop te dwalen, 

wijs jij me dan de weg? 

Als ik níet op woorden kom, 

Vul jij dan aan wat ik zeg? 

Glimlach je naar me?  

Raak je me voorzichting aan? 

Neem je me mee op pad? 

Herinner je me aan mijn bestaan? 

Als ik níet meer mezelf ben, 

Behandel je me dan nog als mens? 

Wil je langs blijven komen? 

Eigenlijk is dat mijn grootste wens. 

 

Zomaar een gedichtje van de redactie. 
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Agenda kerkzaal/Uitkomst deze periode 

 

24 mei t/m 26 mei Expositie St. Barbaragilde  kerkzaal   

28 mei   Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

31 mei t/m 2 juni Expositie St. Barbaragilde  kerkzaal  

4 juni   Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

7 juni   Mystieke lezing    Uitkomst 10.30-12.00u 

7 juni t/m 9 juni Expositie St. Barbaragilde  kerkzaal  

19 juni   Kerkenraadsvergadering  Uitkomst 19.30-22.00u 

21 juni t/m 30 juni Expositie     kerkzaal  

13 en 14 juli   Concert bariton T. Oliemans kerkzaal 

14 augustus  Kerkenraadsvergadering  Uitkomst 19.30-22.00u 

23 aug. t/m 1 sept. Expositie     kerkzaal 

3 september  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.20u 

6 september  Mystieke lezing    Uitkomst  10.30-12.00u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeentebrief juni - augustus 
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Protestantse Kerk in Ravenstein 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Wij wensen je/u een hele fijne vakantieperiode toe ! 

 

Contactgegevens kerkenraad: 

Jan Meerdink;       kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl 

ouderling/kerkrentmeester/voorzitter  06-46 27 25 59 

 

Leon Teubner;      pastoraat@pkn-ravenstein.nl  

ouderling/scriba/pastoraat   06-18 33 29 29 

 

Eelco van Vliet;  

ouderling/kerkrentmeester/website beheer  

 

Henk Visscher;      preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl  

ouderling  

 

Jan Bekker;      diaconie@pkn-ravenstein.nl  

diaken/beheer gebouw    0486-41 65 44 

 

Corinne Verbraak;     kopij@pkn-ravenstein.nl  

diaken, gemeentebrief    06-13 06 19 31 

 

Elly Vreenegoor;     kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl 

Ouderling/kerkrentmeester/penningmeester        

 

 

 

 

 



Gemeentebrief juni - augustus 

2024  

Protestantse Kerk in Ravenstein 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Wij wensen je/u een hele fijne vakantieperiode toe ! 

 

 


