
Bezinningsmoment 2 november bij Marcus 12, 28-34 
 
Groter en overvloediger  
dan al mijn offers ooit zullen zijn  
is het, mijzelf terug te geven aan Hem  
die liefde is. 
 
Door zó te horen naar zijn Stem  
dat Hij in mijn hart ontwaakt  
om daar werkzaam aanwezig te komen  
en mij zacht maakt en volgzaam. 
 
Dat zijn Stem mijn denken en mijn voelen,  
mijn spreken en mijn zwijgen,  
mijn doen en mijn laten,  
omvormt tot wat Hij zelf is: liefde. 
 
Eén grote ruimte worden voor Hem die mij liefheeft  
en door mij heen uit wil stromen  
naar mijn naaste en naar al wat is,  
omdat Hij alles in allen wil zijn. 


